Zondag 24 mei 2020: ‘De profundis’
Podcast Ekklesia Amsterdam
samengesteld door Colet van der Ven (overdenkingen)

1. Welkom
2. Jou gezocht bij dag (VL 198, muziek: Antoine Oomen)

Jou gezocht bij dag.
Dacht: in licht woon jij.
Breek de duisternis.
Keer je hart tot mij.

Spoorloos ben ik, dood.
Maar niet dood genoeg
voor een eigen graf.

Uit jouw hand geroofd
toen je even niet

keek, niet dacht aan mij.

Keer je hart tot mij.

Plant nieuw hart in mij.
Geef mijn mond een stem,
mijn schim een lichaam.
Dood is dood. Doofstom.
Daar weet niemand iets.
Doorgestreepte naam.

Keer je hart tot mij.

Als jij niet een glimp
van jou zendt naar mij
wil ik niemand meer,
lach mijn masker stijf,
vlucht in duisternis,
keer tot woestenij.

Keer je hart tot mij.
Kieren morgenlicht
scheur de duisternis.
Keer mijn hart in mij.

3. Inleiding

4. Fragment uit: De profundis, Oscar Wilde



5. De profundis (tekst: Ida Gerhardt, muziek: Arjan van Baest)

O, wij zouden dit duister verjagen.
Eindelijk bevrijd zijn misschien.

6. De profundis -1

7. Nulpunt (lied van Job), door Stef Bos (CD: In een ander licht)
8. De profundis - 2

9. Delf mijn gezicht op (VL 744, muziek: Bernard Huijbers)

Delf mijn gezicht op, maak mij mooi.
Wie mij ontmaskert zal mij vinden.

Ik heb gezichten, meer dan twee,

ogen die tasten in den blinde,

harten aan angst voor angst ten prooi.
Delf mijn gezicht op, maak mij mooi.

Delf mijn gezicht op, maak mij mooi.
Wie wordt ontmaskerd wordt gevonden
en zal zichzelf opnieuw verstaan

en leven bloot en onomwonden,

aan niets en niemand meer ten prooi.
Delf mijn gezicht op, maak mij mooi.

10. Voorbeden en zegen
11. Dit ene weten wij (VL 2, tekst: Henriétte Roland Holst, muziek: Mariétte Harinck)

Dit ene weten wij

en aan dit één houden wij ons vast in de duistere uren:
er is een woord dat eeuwiglijk zal duren

en wie 't verstaat, die is niet meer alleen.

Verantwoording

Alle liedjes en teksten zijn van Huub Oosterhuis, tenzij anders aangegeven. De verwijzingen VL betreffen
paginanummers in zijn ‘Verzameld Liedboek’ (2004). Van liedjes of teksten die daar niet in staan, is het
paginanummer opgenomen uit de verzamelbundel Stilte zingen (2018). De muziek is te vinden via i-
Tunes, Spotify, of op CD via onze webwinkel (ekklesia-amsterdam.nl).



